
Nieuwsbrief 

De zomer is nu echt losgebarsten en er wordt volop geoogst. Ook het onkruid tiert welig, op de 
tuinen en de paden. Daarom even een paar aandachtspunten: 

Hulp gevraagd 
We willen voorkomen dat het onkruid op de tuin van Ad van Oirschot te hoog komt te staan. 
Daarom gaan we op zaterdag 12 juli zoveel mogelijk onkruid verwijderen. Wie wil daarbij 
helpen? Het is op tuin 914 en we beginnen om 9.00 uur. 

De paden 
De paden verdienen nu ook wat extra aandacht, bij een aantal tuinen staat echt teveel 
onkruid. Even natmaken en losharken, dan is het makkelijk te verwijderen. 

Koffie 
Nu het ’s avonds nog lang aangenaam warm is hebben we een extra koffieronde. Dat is erg 
gezellig en zo zie je  ook weer eens andere gezichten. Dat er daardoor meer koffie moet 
worden gekocht is geen probleem maar het is natuurlijk niet toegestaan om een thermoskan 
met koffie uit het Praothuus mee te nemen naar je tuin! Ook koffiekopjes verdwijnen als 
sneeuw voor de zon, als je iets leent of gebruikt zet je dat meteen terug. Zakjes met afval 
neem je mee naar huis en gooi je daar weg. 

Als je veel groente overhoudt mag je het brengen bij het weggeefkastje van De Verbinding, 
Verbindingsweg 3 in Mook. Bij erg warm weer en voor groenten die snel slap worden zoals 
bijvoorbeeld sla, graag even aanbellen zodat ze het in de koelkast kunnen leggen.  

Afsluiten poort en slangen 
Zaterdagavond om 22.00 uur was de parkeerplaats leeg en het hek stond wagenwijd open.  
DE LAATSTE AUTO DIE VERTREKT SLUIT HET HEK AF! Je sleutel heb je altijd bij je op de 
tuin. Voor de zekerheid heb ik een ronde over de tuin gedaan. Daarbij zag ik 9 slangen die op 
de kraan zaten, waarvan er twee kranen nog open stonden. Als je weggaat van je tuin DOE JE 
DE KRAAN DICHT EN HAAL JE DE SLANG ERAF! Echt, als er een koppeling losschiet en er 
staat druk op de kraan loopt alles onder en gaat de pomp kapot! Als dit niet verbetert moeten 
we andere maatregelen nemen. 

Om deze nieuwsbrief toch positief af te sluiten vind je hier https://miljuschka.nl/lekker-
verfrissend-gazpacho/ een heerlijk zomers recept. 

Zonnige groet, 
Scarlett 


